Geroepenom
vredebrenger te zijn

Voor Kerstmis en het nieuwe jaar
wensen we je eenglimp van vrede!
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Onze Doortocht

Het afgelopen jaar stond in het teken
van ons vernieuwingsproces. Met de
prachtige titel ‘Doortocht; geinspireerd
op de 22 conclusies van de werkgroep,
die over onze toekomst nadacht. Aan
de hand van vijf thema’s hebben wij
in een intensief, maar inspirerend tra-
ject met elkaar uitgewisseld hoe wij de
toekomst kunnen vormgeven. De on-
derlinge communicatie is versterkt en
de eenheid in onze gemeenschap, met
haar veelkleurigheid, is gegroeid. In
november is de uitkomst van de Door-
tocht overhandigd aan het bestuur. Het
vertrekpunt blijft een groot, gezamen-
lijk verlangen naar het aanwakkeren
van onze kernwaarden: samenleven,
dagelijks gebed en gastvrijheid, met
onze missie en leefregels als fundament.
Ook om met lef onze eigenheid meer

zichtbaar te maken. Vanuit de over-
tuiging dat wij als gemeenschap van
betekenis zijn voor de wereld. De
plannen zullen wij met elkaar in de
komende jaren vorm gaan geven,
Vereenvoudiging en ruimte maken
staan daarbij centraal.

Wij trekken verder op onze Doortocht.
Met God in ons midden, Opgeroep-
en om de hoop levend te houden en
vrede te brengen.

Voorzitter Gemeenschap
De Hooge Berkt

Bijzondere diaconie

In onze gebedsdiensten gaat het vooral om litur-
gie. Maar ook wij kennen een dubbele bloedsom-
loop: liturgie en diaconie. Samenleven betekent
vooral omzien naar elkaar en de mensen die
op onze weg komen. De verschrikkingen in de
Oekraine riepen ons op tot een bijzondere vorm
van diaconie. Wij konden vrij gemakkelijk een ap-
partement vrijmaken voor een moeder met kin-
deren. En we kunnen ook ondersteuning bieden
voor een langer verblijf. Het is een druppel op
een gloeiende plaat. Maar voor ons is het heel
concreet: een vluchteling onderdak bieden.Het
gezin wil zo snel mogelijk terug. Daarom leert
de moeder nog geen Nederlands. Niet uit onwil,
maar zo houdt zij in ballingschap de hoop levend
op de terugkeer!

Je plaats innemen
in het grote Verhaal

Hoe ziet onze toekomst eruit? Bij de start van
onze doortocht zijn we in de kapel. leder van ons
wordt gevraagd te staan in de ruimte van het ver-
haal van Johannes 21. Op één van

de acht plaatsen die zijn aangeduid, zoals ‘we
hebben de hele nacht niets gevangen, ‘gooi het
net uit aan de andere kant’ of ‘heb je me lief’
We gaan staan op de plaats waartoe we worden
getrokken en krijgen gelegenheid woorden te
geven aan wat ons daar doet staan. We luisteren
naar elkaars bewogenheid en zien: zo is ieder van
ons persoonlijk geborgen in dit grote verhaal. Zo
zijn wij gemeenschap en worden in Zijn Naam op
weg gezet.

Onze leefregel biedt
een geestelijke weg
waarlangs we kunnen
worden wie we ten
diepste zijn.

Reis met ons mee in 2023

Het kompas bij uitstek
voor de Ignatiaanse
onderscheiding is de
vreugde en aanverwante
gevoelens als rust,
vertrouwen, kracht,
blijheid.

Lezing door Nicolaas Sintobin sj

DANK voor de grote
gastvrijheid die ik deze
week mocht ontvangen.
Stil, eenvoudig, warm,
hartelijk, ook zonder veel
woorden.

Retraitant in stilte

Dansen is bidden met mijn
lichaam. Ik kom tot mezelf,
tot het diepe geheim dat
mij overstijgt.

Bibliodans

Ons zingen is ons
bidden, het is wie we zijn.

Boekpresentatie Heilige liederen



