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WACHTEN OP HET LICHT, HET KOMT... 
 
 

 

LICHTPUNTJES 
"Als we een samenleving willen creëren, waarin het recht een menselijk gezicht heeft, 
dan moet de stem van empathie, mededogen en verbondenheid klinken, de stem van 
waarden die ons menselijk maken." (Jonathan Sachs) 

Het was een zwaar jaar, de oorlog in Syrie duurt inmiddels 13 jaar - in februari kwam 
daar een ongekend zware aardbeving overheen. Maar toch: er waren lichtpuntjes, met 
uw hulp konden we veel doen! Op de eerste plaats de 3 mobiele artsenposten in de 
vluchtelingenkampen. Activiteiten en cursussen voor met name vrouwen en kinderen 
bleven doorgaan. De waterputten bleven voldoende drinkwater geven. 
Recent werd een tweede vroedvrouwenpraktijk geopend, medische studenten 
kwamen helpen bij de opvang van getraumatiseerde kinderen, in Idlib werden 



scholen  gerestaureerd en dringende operaties werden mogelijk. Patiënten en 
patiëntjes kregen hun leven terug. Veel dankbaarheid en blijdschap stond daar 
tegenover.  
 

 

De noodhulp en de gezondheidszorg die onze lokale organisatie levert in de 2 vaste 
centra en met de mobiele artsenposten in 8 vluchtelingenkampen, valt op. Nooit eerder 
was er zoveel steun, ook in financiële zin van lokale mensen.  

 

HULP BLIJFT HEEL HARD NODIG 

 
Misschien zag u op de NPO de documentaire: "Pauw in Turkije" over de 
omstandigheden in Turkije en Syrie na de aardbevingen, wat er al gedaan is maar 
vooral wat er nog gedaan moet worden. Daarin kwam naar voren hoe moeilijk en zwaar 
de levensomstandigheden voor de Syriërs zijn en hoe moeilijk het is daar te helpen. 
Daarom: zolang we kunnen, blijven we helpen en blijven we hopen dat we de hulp die 
we nu geven niet hoeven terug te schroeven omdat we geld tekort komen. We beginnen 
het nieuwe jaar met goede moed. 



 

 

 

De winter is gekomen. De mobiele artsenposten zijn onmisbaar. Bijvoorbeeld: door 
slechte kachels en slechte brandstof (olie / plastic / afval) krijgen veel kinderen 
luchtweginfecties. Met de vernietigde gezondheidszorg en de vervoersproblemen is 
toegang tot goede zorg heel moeilijk wat uitmondt in te laat te veel antibiotica. De 
mobiele posten hebben daarnaast een belangrijke mentale functie om mensen " die er 
helemaal doorheen zitten" nabij te zijn en op de been te houden: naast de gratis hulp 
en medicijnen, geven zelfs vitaminepillen (hard nodig voor veel mensen) een veilig 
gevoel: we kunnen ergens terecht, er wordt aan ons gedacht.  

 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we over 2 grote, zeer noodzakelijke projecten: een 
project voor 270 "tiny houses" voor vluchtelingen en een diagnosecentrum voor de 
verbetering van de gezondheid van kinderen. We hopen deze projecten in 2024 te 
kunnen realiseren. 

 
" Do not forget north-west Syria - a region in pain with 

heartbreaking stories in every household, street and tent." (UN) 

 
BLIJFT U HELPEN? 
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NOODKRETEN van alle kanten.. 
Syrie is op dit moment het land met het op een na 

grootste aantal binnenlands ontheemden ter wereld. 

UN-OCHA luidt de noodklok nu de winter voor de 

deur staat: David Carden, regionaal coördinator van de 

UN-OCHA  voor  Syrie: 

* het overbrengen van families van een tent naar een 

meer duurzamer onderkomen gaat zo langzaam, er zijn 

er zoveel, er is geld tekort en er moet zoveel gedaan 

worden daarvoor, dat het zeker 5 jaar duurt voordat alle 

vluchtelingen een waardig onderkomen hebben met 

meer privacy, veiligheid en bescherming tegen het 

klimaat 

 



 
* de inkomsten van het WFP ( World Food Program) voor Syrie zijn afgenomen met 
meer dan 50%. Het aantal mensen dat voedselhulp kreeg is eveneens daardoor 
gehalveerd sinds juli 2023. En dat terwijl de nood alleen maar groter is geworden. 
 
 

 

En ook voor The White Helmets, die In NW Syrie zoveel mensenlevens redden 
na bominslagen en aardbevingen, was het een bijzonder zwaar jaar - ook zij 
hielden vol! 

 
"At the end of a year of unbearable devastation, I want to thank you from the bottom 
of my heart for continuing to stand with us on the side of life even as the world looks 
away from Syria." ( Raed Al-Saleh, The White Helmets) 

 

 

 

LICHT voor 2024 

 
"......... 

For there is always light, 
if only we're brave enough to see it. 
If only we're brave enough to be it." 

 



 Amanda Gorman 
 

 

 

Licht en Vrede gewenst  
en veel dank voor uw hulp! 

 

 

Geef, Uw gift blijft nodig! 
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