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Evangelie Lucas 1 : 39-45 
Gehouden op 22 december 2024 
Door Tineke C.M Renkema-Boersma  
 

GEËNT WORDEN OP DIE LIEFDESSTROOM VAN GOD 
Een ontmoeting tussen twee vrouwen,  
Beide vrouwen zijn zwanger  
Er is sprake van een grote intimiteit. 
In de ruimte tussen hen in is God aanwezig. 
 
Elisabeth: Ze belichaamt het oude, 
maar draagt het nieuwe 
Ja, alsnog zwanger. 
God is ons genadig. 
Ja, zo zal het kind heten: Johannes. 
Dat kind dat voor de Messias uit zal gaan, 
dat de paden recht zal maken  
en zijn leven lang zal verwijzen naar de Mensenzoon. 
 
Haar man Zacharias werd met stomheid geslagen, stilgevallen. 
Hij geloofde de boodschap van de engel niet. 
Hij geloofde niet dat  hen alsnog een kind zou worden geschonken, 
zoals wij soms niet geloven in het nieuwe, in toekomst 
als de wereld zo donker op ons toekomt.  
Een geloof dat nu in die stilte mag groeien.  
Zo leven zij samen, die twee, stil in het verborgene. 
 
En daar komt Maria, zo jong  
rennend over het heuvelland,  
één en al beweging. 
Ze hoorde: ‘Jij gezegende, de Heer is met je. 
Jij hebt genade gevonden bij God.  
Een kind zul je ontvangen, zoon van de Allerhoogste.’ 
 
Twee vrouwen, begenadigd. 
Twee vrouwen verwant, ze zijn familie, 
maar vandaag krijgt hun verwantschap een ongelooflijke diepte.    
 
Elisabeth ziet haar komen, 
Het kind in haar schoot springt op!  
Ze weet : Ook Maria is zwanger. 
Bewogen door Heilige Geest roept zij het uit:   
Gezegend ben jij, Maria, gezegend de vrucht van je schoot. 
Gezegend door God, 
Gezegend, geënt als jij bent, zoals een twijg op een stam, 
aangesloten op de Bron van liefde,  
waardoor die liefde ook stroomt in jou. 
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En ja, gezegend ook het kind, dat je draagt geënt als Hij is en zal zijn 
op die liefdesstroom van God 
die door jou heengaat. 
Gezegend dit kind! 
 
Als we dit tot ons door laten dringen 
kun je voelen: 
Dit is een ontmoeting 
waarbij in de ruimte tussen deze twee vrouwen   
Heilige Geest beweegt. 
 
Gelukkiger, liefdevoller, dankbaarder, eerbiediger 
kan een ontmoeting niet zijn. 
Gezegend door de Allerhoogste, gezegend door de ander. 
Hoe hecht worden zij, zijn zij verbonden, deze twee vrouwen. 
Hoe diep verbonden zullen hun kinderen zijn: Johannes en Jezus. 
 
Wat een fundament om op te staan! 
En dat fundament zal nodig zijn 
als hun kinderen de weg gaan waartoe zij geroepen zijn 
 
Kan deze ontmoeting, zo kwetsbaar, zo krachtig, zo open 
ook tussen ons in doorwerken? 
Doorwerken in onze eigen ontmoetingen 
als wij de weg van onze roeping gaan? 
 
Wat is nodig om een dergelijke ontmoeting tussen ons in te laten gebeuren?  
Je huis verlaten en op weg gaan naar het huis van de ander 
En daar werkelijk naar binnen gaan.  
Letterlijk en figuurlijk. 
Een over en weer gebeuren 
Ontvangen en geven, geven en ontvangen,  
Over en weer zegenen 
De een de ander, de ander de een: 
Enten op die liefdesstroom van God,  
zoals jezelf geënt bent, ooit, op die liefdesstroom. 
 
Hoe zal dat geschieden?  
Alles begint bij het ontvangen van de liefde van God 
voor jou, voor mij.  
Waag het om te ontvangen!  
Die zegenende hand op je hoofd. 
Vanuit die zegen zul je kunnen zegenen die ander. 
 
Om het dan uit te zingen: Magnificat, magnificat! 
Mijn ziel maakt groot de Heer, de bevrijder. 
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Mijn ziel maakt groot de ander. 
Je kan jezelf niet vrij maken. 
Wij kunnen onszelf niet bevrijden 
Dat doet de ander, die zegt: Ik aanvaard je zoals je bent. 
Ik zegen je. 
Als we dat eens zouden kunnen toelaten!  
Dat maakt werkelijk groot de Heer. 
 
Magnificat, magnificat 
Het is een opstandig lied, een opstandingslied!  
De opstand van de armen en de kleinen, de verdrukten. 
van hen die lijden onder de machten, die hen dwingen 
Een lied gezongen door een vrouw 
die door haar zwangerschap vanwege God  is opgetild 
vrij gemaakt, losgemaakt uit haar geringheid. 
Een lied voor al die mensen 
die zich te klein, te gering achten. 
Mijn ziel maakt groot de Heer, die mij heeft groot gemaakt. 
 
Dat het ons zo mag overkomen 
en wij het aan elkaar mogen doen. 
Vrucht zal het dragen, honderdvoud. 
 
 


